Lessen Fotografie voor Atelier laat je ZIEN

Voor deze lessen hoeft u geen fotograaf te zijn, maar bent u dat wél, is het alsnog interessant!

In deze lessen fotografie gaan we met verschillende vormen van fotografie bezig.

e Photographic “Treatment”(het is géén behandeling, maar een fijne creatieve bezigheid)
zetten we in om het welzijn, positieve energie en het gebruik van de verbeelding te
activeren. Het bestaat uit 5 boeken met tweeluiken en 100 foto’s gedrukt op fotoblokken
waarmee op tafel geschoven kan worden.

Bijv. ; Stimulatie om zelf 2 foto’s bij elkaar te zoeken die iets gemeen hebben van vorm,
betekenis, compositie contrast etc. , waarom horen deze bij elkaar, zou hier een andere foto
nog beter kunnen passen en de sterkste combinaties worden in de groep gezamenlijk
besproken. Of zoek 3-5 fotoblokken bij elkaar die een verhaal vertellen. De fantasie wordt
gestimuleerd of er komen verhalen van vroeger boven, alles is oké. Hiermee ben je met
foto’s over fotografie bezig en activeer je dus de verbeelding en fantasie van mensen al
sprekend over fotografische elementen zoals vorm, contrast, compositie.

Het is het aanwakkeren van menselijk contact, een dialoog en daarmee 66k weer het brein.

Photographic
Treatment’

Fotoboeken met tweeluiken



e Gewoon met je mobiel of met je camera kun je je verwonderen en mooie stillevens maken.
Met attributen op tafel ga je aan de slag om daar op een hele leuke manier een foto van te
maken. Hoe doe je dat??... dat ga ik je vertellen en voordoen, maar het is vooral
experimenteren en uitproberen.

e We gaan elkaar op de foto zetten (of Marije maak de foto), de schoonheid van binnen en van
buiten. Soms vergeet je zelf hoe mooi je bent als alles niet meer loopt zoals het altijd heeft
gedaan. Daarom is het visuele zo belangrijk. We gebruiken daglicht en een reflectiescherm,
dus dat is samenwerken en ook in de spotlight staan of zitten. ledereen verdiend het om
gezien en gehoord te worden. Maar ook, hoe fotografeer je iemand en hoe kun je ook
iemand portretteren zonder het gezicht erop te zetten.

o We nemen allemaal een foto’s mee uit een eigen (familie)fotoalbum...



